Er zijn leegtes

in harten

die nooit gevuld
zullen worden.
Ze blijven leeg
en tegelijk vol
van herinnering
aan wie het

gat ooit sloeg.

Lois Kruidenier

 Fans Otevier

14 augustus 1961 - 15 februari 2025



f

Om je heengaan treuren we,
om wie je was, zijn wij dankbaar.

Olevier

Geboren in Torhout op 14 augustus 1961 en
plots overleden in Rumbeke op 15 februari 2025,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen rond de urne van Hans
op vrijdag 21 februari 2025 om 14.00 uur
in aula De Bron, Oostendestraat 270 in Torhout.

Aansluitend vertrouwen wij zijn as toe aan de natuur
op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.

U kunt Hans een laatste groet brengen
in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout,
enkel na afspraak via 050 21 62 97,
maandag t.e.m. woensdag van 17.30 tot 18.30 uur.

Uw medeleven kan u betuigen via
www.rouwcentrum-decombele.be

Hij is de pa en opa van

Margot Olevier en Kenneth Vandenhende
Cis, Ada
Britt Olevier en Bjoke Van Loo

Hij is de zoon van

Andre t en Anna Olevier — Fonteyne

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van

Christelle en Koen 1 Olevier — Clybouw
Dieter, Niels

Chris en Saskia Olevier — Baert
Phaedra en Mathijs

Hij is verwant aan de families

Olevier — Fonteyne

Een warme dankjewel aan zijn huisarts dr. Filip Pollet,

de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rumbeke

en allen die Hans met genegenheid hebben omringd.



