Wat heb ik een lange weg afgelegd.

Het duurde wel een eeuw en meer.

Aan Onze-Lieve-Heer heb ik dank gezegd.
In het hiernamaals zie ik je allen weer.

Na een mooi en rijkgevuld leven
nemen we dankbaar afscheid van

e teot

CAnatie &50ddy
echtgenoot van mevrouw Audette Jonckheere (+2010)

Geboren in Koekelare op 11 augustus 1922 en
omringd en gesteund door zijn familie,
van ons heengegaan in Kortemark op 30 november 2023.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben

op zaterdag 9 december 2023 om 10.00 uur in de St.-Martinuskerk in Koekelare.

Samenkomst in de kerk vanaf 09.45 uur.
De offerande geldt als rouwgroet aan de familie.

Na de dienst zal André herenigd worden met zijn echtgenote Audette
op de begraafplaats ‘De Warande’ in Koekelare.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het Rouwcentrum,
wij bewaren het beeld van André in ons hart.

Uw medeleven kan u betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Hij is de papa en pepé van

Jacqueline en Willy Bossy - Sinnaeve
Faika en Fady
Nesrin
Nico en Kim
Tia, Lize
Joke en Peter
Lena, Emiel
Gerard en Maria Bossy — Vandaele
Ann en Wim
Heidi, Leen
Steven en Isabel
Kian, Born
Jaak t Bossy
Roos Bossy
Mieke en Piet
Arthur, Baptiste
Bert en Sandy t
Maryleen en Jacky Bossy — Knockaert
Marijn en Siska
Maurice
Pieter
Zijn zussen, schoonbroer, neven en nichten

Hij is verwant aan de families

Bossy — Deseure en Jonckheere — Devriendt
Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar zijn huisarts,
thuisverplegingsteam van Mieke Devreker,

de directie, personeel en vrijwilligers van WZC Blijvelde in Kortemark
en allen die André met genegenheid hebben omringd.
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