
Ivonne Vandaele
° 11.02.1935     † 26.03.2024



Dankbaar voor alles wat er is geweest nemen we liefdevol afscheid van

  Mevrouw 

Ivonne Vandaele 
echtgenote van de heer Lucien Kerkhove († 1982)

Geboren in Torhout op 11 februari 1935 en zachtjes 
van ons heengegaan in Zedelgem op 26 maart 2024.

_____________

Het afscheidsmoment zal plaatsvinden in beperkte familiekring.

Aansluitend zal Ivonne herenigd worden met haar echtgenoot Lucien 
in de familiegrafkelder op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.

Er is geen mogelijkheid tot laatste groet, bewaar Ivonne haar beeld in uw hart.

	

Zij is de moeder en oma van

			   Marc en Dorine Heindryckx – Kerkhove 
				    Ruben en Kelly
					     Otily
				    Jeroen en Julie
					     Louis
			   Dirk en Gina Kerkhove – Boone 
			   Marc en Claudine Verleye – Kerkhove 
				    Jan-Laurens en Bram
				    Céline en Martijn
					     Lotte

Zij is verwant aan de families

			   Vandaele – Benoot en Kerkhove – Bolle 

Uw medeleven kan u betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Een woord van dank gaat uit naar haar huisarts dr. Filip Pollet, 
de directie en alle personeel, in het bijzonder afd. De Korenbloem van het WZC Klaverveld in Zedelgem.


